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ORDE VAN DIENST 
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam 

17 maart 2024 

 

5e van de 40 dagen - Ga mee met Petrus – Diaconale dienst (na biddag) 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
Orgel: Wim van Brunsveld 

 

SAMENKOMEN 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom – door de ouderling  

 
Aansteken van de kaars 

 
Lied 121 
 

Stilte 
 

Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 

 

Verbindende woorden 
 
Gebed om ontferming rondom de liturgische schikking 

Tijdens het gebed mag u naar voren komen om een steen bij het kruis te leggen 
We sluiten het gebed af na ‘zo zingen wij samen’ met lied 547:5 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed rondom de Schriften 
 

Petruslied: ‘Met vallen en opstaan’ (melodie: lied 637) 
 

Hij struikelt achter Jezus aan.  

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.  
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,  

hij weet dat hij Jezus volgen moet.  
 
Kindermoment 

 
Schriftlezing – Marcus 14:32-41 

 

32 Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven 
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jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ 33 Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich 
mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34 en zei tegen hen: ‘Ik ben 
diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken.’ 35 Hij liep nog een stukje verder, liet zich 

toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. 36 Hij 
zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet 

gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ 37 Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te 
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker 
en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is 

zwak.’ 39 Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. 40 Toen 
Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze 

wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. 41 Toen Hij voor de derde maal terugkwam, 
zei Hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het 
ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. 42 Sta 

op, laten we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.’  
 

Lied ‘Blijf bij mij’ (Taize) – we zingen dit lied 4 keer 

 
 

Verkondiging 
 

Orgelspel  
 
Lied 571 

 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

Na ‘zo bidden wij’: HOUD DE WACHT HEER, ALS EEN SCHADUW OVER ONS HEEN.  

 
Mededelingen – door de diaken  

 
Collecte – voor diaconie en kerk 

Ondertussen orgelspel 
 
UITEENGAAN 

 
Slotlied ‘Ik wil jou van harte dienen’ 
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Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 

 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 

 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
Heenzending en zegen 

Gezongen amen 
 
Orgelspel 

 
Collecte bij de uitgang 
 

Collectedoel  
De opbrengst voor de diaconie gaat deze maand naar Kerk in Actie – 

vluchtelingen in Griekenland  

 
 

 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke 

gebouwen (3e). 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
 

 
Agenda deze week 
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Wanneer Wat Waar 

Do 21 maart Quilten 
Pauzeren op de berg des Heren 

(open kerk) 
Samen eten 
Repetitie cantorij 

Imminkhuis, 9.30 uur 
’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur 

 
Imminkhuis, 17.00 uur 
Kerk ‘s-Heerenberg, 19.30 uur 

Zo 24 maart Kerkdienst - Palmpasen, ds. 

Henriëtte Nieuwenhuis 
Na de dienst 

‘s-Heerenberg, 10.00 uur 

 
Oefenen kinderpaaskoortje 

 


